
E u r o p a :  ee  n  m a n i e r  v a n  d e n k e n  e n  z i j n

Als kunstenaars, intellectuelen en wetenschappers maar  in de eerste plaats als burgers is het onze taak deel 

te nemen aan het debat over de toekomst van Europa, vooral vandaag, nu er zo veel op het spel staat: het 

vertrouwen in Europa moet worden hersteld, in het licht van de huidige wereldwijde trends moeten we de 

beginselen van menselijke waardigheid en democratie hun volle gewicht teruggeven, en het populistische en 

nationalistische gedachtengoed mag geen voet aan de grond krijgen.

Het denken en zijn van Europa vormt ons antwoord op de oproep van het Europees Parlement en de voorzitter 

van de Europese Commissie om een nieuw verhaal te schrijven voor Europa en al zijn inwoners. Dit document 

is geen eindpunt, maar veeleer een katalysator die – naar we hopen – andere bijdragen tot het debat zal 

uitlokken.

Om Europa een echt, goed functionerend politiek lichaam te kunnen geven, is het volgens ons essentieel het 

Europese denken te doorgronden. Net zo belangrijk is een verhaal dat Europa’s verre en recente verleden met 

het heden verbindt en een toekomstvisie omvat.

Europa is een manier van denken die wordt gevormd en gevoed door zijn spirituele, filosofische, artistieke 

en wetenschappelijke erfgoed en zijn geschiedenis. Europa moet ook een onvervalste en goed werkend 

politiek orgaan worden die alle uitdagingen en moeilijkheden waarmee de Europese burgers nu en in de 

toekomst geconfronteerd worden, kan en wil aanpakken. Van jeugdwerkloosheid tot klimaatverandering en van 

immigratie tot gegevensbescherming: de lijst is lang en de tijd dringt.

Europa is een manier van denken die verder gaat dan een verzameling landen, een interne markt en de 

geografische omtrek van een continent. Europa is een morele en politieke verantwoordelijkheid, niet alleen van 

instellingen en politici maar van alle Europese burgers. Het verleden van Europa is een bron van inspiratie, het 

heden staat voor emancipatie en de toekomst wordt getekend door een streven naar duurzaamheid. Europa is 

een identiteit, een idee, een ideaal.

Europa is een manier van denken die burgers uit het hele continent met elkaar delen. Studenten, onderzoekers, 

academici, kunstenaars, vakmensen en politici leven, studeren, werken, denken en reizen over de grenzen van 

hun land heen om hun kennis te verdiepen en te vergroten, hun creativiteit de vrije loop te laten en meer 

kansen te krijgen. Zo treden zij in de voetsporen van alle mannen en vrouwen die Europa vanaf de oudheid 

en in toenemende mate tijdens de renaissance en de verlichting gemeenschappelijke codes voor muziek en 

kunst, gedeelde wetenschappelijke en filosofische fundamenten, een verbazingwekkend rijke literatuur en een 

bloeiend netwerk van ambachten hebben geschonken.
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Europa is een manier van denken van mannen en vrouwen die dankzij hun onwankelbare religieuze en 

wereldse overtuigingen lichtpunten waren in de duisterste uren van de Europese geschiedenis en nieuwe 

ideeën en arbeidsmethoden hebben doen ontstaan. In de loop der eeuwen hebben mensen de handen in elkaar 

geslagen en civiele, politieke en sociale bewegingen in het leven geroepen ter verdediging van de rechten van 

hulpelozen, marginalen, verschoppelingen en andersdenkenden.

Europa is een manier van denken die voortspruit uit gedeelde waarden zoals vrede, vrijheid, democratie en 

de rechtsstaat. We moeten waakzaam blijven en deze fundamentele waarden en beginselen, die vanaf het 

begin onlosmakelijk met de bestaansreden van Europa verbonden zijn geweest, ook vandaag nog voortdurend 

herbevestigen en als leidraad blijven nemen. Ze moeten nieuw leven ingeblazen worden, een zinvolle invulling 

krijgen voor de Europese burgers van vandaag en morgen en tegen aanvallen van binnen en buiten Europa 

worden beschermd.

Europa is een manier van denken die niet ophoudt aan de grenzen. Heel veel mensen voelen zich wegens de 

gemeenschappelijke Europese waarden en beginselen tot Europa aangetrokken en putten kracht uit Europa’s 

verdiensten en solidariteit. We mogen echter nooit vergeten dat de huidige welvaart van Europa veelal te 

danken is aan koloniale veroveringen en bijgevolg ten koste ging van andere continenten.

H e t  v e r a n d e r e n d e  v e r h a a l  v a n  E u r o p a

De Europese geschiedenis heeft hoogte- en dieptepunten gekend. Het op joodse, Grieks-Romeinse en 

christelijke hoekstenen gebouwde Europa kwam onophoudelijk tegenover andere religieuze overtuigingen en 

bestuursvormen te staan. Pas kort geleden, na een reeks vreselijke gebeurtenissen in de twintigste eeuw, is 

ons continent op een volwassen en evenwichtige manier gaan denken, zoals onder meer blijkt uit het Europese 

motto, «Eenheid in verscheidenheid».

De honderd jaar tussen 1914 en 2014 werden getekend door drie heel belangrijke beproevingen en 

veranderingen.

•  N o o i t  m e e r  o o r l o g

Het project voor de Europese eenmaking zag het licht tussen de ruïnes van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. 

Honderd jaar geleden lag Europa zieltogend op het slagveld en in de loopgraven. Later raakte het verdoemd met 

de concentratiekampen en totalitaire systemen die gepaard gingen met extreem nationalisme, antisemitisme, 

de afschaffing van de democratie en rechtsstaat, de beteugeling van individuele vrijheid en de onderdrukking 

van het maatschappelijk middenveld. Na de Tweede Wereldoorlog ontstond echter een nieuw ideaal, dat van 

een Europa verenigd rond het beginsel van wederzijds respect en de waarden van vrijheid en democratie. 

Europa was gered en vond zijn ziel terug. Vandaag staat de Europese integratie symbool voor de afwijzing van 

alle vormen van oorlog.

•  D e  v a l  v a n  h e t  I J z e r e n  G o r d i jn

In 1989 veranderde het gezicht van Europa. In de loop der jaren was het verzet tegen communistische 

bestuursvormen en hun kortzichtige ideologie in heel Midden- en Oost-Europa gegroeid. Na 1989 werd de 

democratie hersteld en werd de vrije markt in heel Europa werkelijkheid. De invoering van het vrije verkeer 

van mensen, goederen, diensten en ideeën vormde een triomfantelijke overwinning op ideologieën die 

probeerden om één enkele visie van de werkelijkheid op te leggen en allerlei hindernissen op te werpen. De 

gedaantewisseling van een in tweeën gespleten Europa tot een meerpolig Europa luidde een nieuw tijdperk in 



van onderlinge verbondenheid en interactie tussen volkeren en landen. Het was de Europese Unie die de visie 

en de koers aangaf die nodig waren om de enorme uitdaging van de hereniging van Europa aan te gaan. De 

talrijke aderen van Europa vonden de weg naar één hart, dat overal met dezelfde hartslag begon te kloppen.

 

•  D e  z e e p b e l  s p a t  u i t e e n

In 2008 sloeg de economische crisis toe: miljoenen banen gingen verloren en de werkloosheid in de Europese 

landen klom tot ongekende hoogten. De op dat ogenblik dominante dogma’s van het zelfregulerende vermogen 

van de markten en de verheerlijking van op winst gerichte speculatie kwamen op dramatische wijze in botsing 

met de werkelijkheid. De systemen voor economisch en financieel toezicht moesten radicaal worden hervormd 

en werden opeens gedwongen hun verantwoordelijkheid te nemen. De Europese Unie nam maatregelen om de 

verschuiving naar meer politieke controle over de financiële stelsels te versnellen. Nu moet ook burgerbestuur 

een grotere rol krijgen, uitgaande van participerende democratie en duurzaamheid, zodat alle Europeanen de 

toekomst met vertrouwen en in een geest van solidariteit en verantwoordelijkheid tegemoet kunnen gaan.

Cultuur geldt tegenwoordig niet langer als noodzakelijk maar veeleer als bijkomstig, en we hebben steeds 

meer moeite om elkaar al zelfs de eenvoudigste verhalen te vertellen – laat staan grootse verhalen over de 

waarden waarop onze samenleving berust. Nochtans hebben we juist nu meer behoefte aan meeslepende 

vertellingen dan aan droge getallen.

R e n a i s s a n c e  e n  k o s m o p o l i t i s m e ,  h a nd   i n  h a nd

Europa heeft een totaal nieuwe manier van maatschappelijk denken nodig – eigenlijk niet meer of minder dan 

een nieuwe renaissance. Tijdens de oorspronkelijke renaissance, in de 15e en 16e eeuw, zagen revolutionaire 

denkwijzen het licht; de samenleving, kunst en wetenschap haalden de gevestigde orde overhoop en legden 

het fundament voor de kennissamenleving, waarin wij nu leven. Europa bezit de nodige troeven om in dit 

tijdperk in het voorste gelid te lopen. Het moet zich ontpoppen als de wereldkampioen in duurzaam leven 

en een drijvende en inspirerende rol spelen bij de opstelling en uitvoering van een wereldwijde agenda voor 

duurzame ontwikkeling. Hiertoe moet het zich niet alleen inzetten voor de biodiversiteit maar ook voor culturele 

diversiteit en pluralisme.

Economische en financiële wetten zijn natuurlijk belangrijk, maar er is ook dringend behoefte aan hernieuwde 

aandacht voor cultuur binnen de Europese politiek: Europa moet zich ervan bewust worden dat cultuur een 

belangrijke voedingsbron is voor het Europese sociale en politieke lichaam.

	 • �Europa als politiek lichaam heeft de wetenschap – natuurwetenschappen, technische en 

sociale wetenschappen – nodig om vernieuwende oplossingen te vinden voor zijn intensieve en 

alomtegenwoordige gebruik van energie en om geneesmiddelen, behandelingen en levenshoudingen 

te ontwikkelen of te herontdekken die het welzijn van de burger zullen vergroten. Technologie moet 

een verlengstuk vormen van onze creativiteit en samenleving en onze autonomie vergroten.

	 • �Europa als politiek lichaam heeft de kunst nodig om nieuwe, radicale vormen van verbeelding te 

creëren, die zijn gevoeligheid vergroten. De moderne kunst is oorspronkelijk een Europees fenomeen 

dat veel inspiratie heeft geput uit andere, niet-Europese culturen en voor toenadering heeft gezorgd 

tussen artistieke bewegingen uit het hele continent met eenzelfde affiniteit voor diversiteit en een 

gemeenschappelijk verlangen naar ontvoogding.

	



	 • �Europa als politiek lichaam moet de waarde van zijn materiële en spirituele erfgoed erkennen, 

dat niet alleen in de loop van de generaties maar ook over de grenzen van samenlevingen en 

grondgebieden heen gestalte heeft gekregen. Ons culturele erfgoed toont ons wat het door de 

eeuwen heen betekend heeft om Europeaan te zijn, en kan een sterke band van samenhorigheid 

smeden tussen de inwoners van Europa.

Om dit te bereiken, moet Europa als politiek lichaam zijn burgers een nieuw kosmopolitisme bieden, met 

onder meer dynamische en creatieve stadsomgevingen en een gezonde competitie tussen steden. De Europese 

steden moeten hun identiteit van stedelijke centra overstijgen en ernaar streven culturele hoofdsteden 

te worden en de levenskwaliteit van alle Europeanen te verbeteren. Waarom zouden we ons Europa niet 

voorstellen als één gigantische stad waarvan alle delen door middel van transport en communicatie met elkaar 

verbonden zijn?

Europa als politiek lichaam moet zijn «zachte kracht» ten volle ontplooien, niet alleen op zijn eigen 

grondgebied maar ook daarbuiten, en zo een respectvolle en gerespecteerde internationale partner worden die 

pleit voor een nieuw mondiaal samenlevingsmodel op basis van ethische, esthetische en duurzame waarden.

Om vorm te geven aan dit nieuwe politieke lichaam, is een overtuigd collectief engagement nodig:

 

	 • �Europa heeft moedige, vindingrijke en ruimdenkende politieke leiders nodig die de taal van Europa 

als een door cultuur gedreven politiek lichaam begrijpen en spreken.

	 • �Europa heeft ook kunstenaars, wetenschappers, opvoeders, journalisten, geschiedkundigen, 

sociologen, ondernemers en ambtenaren nodig die bereid zijn het comfort van hun autonomie op 

te geven en nieuwe verantwoordelijkheden op zich te nemen ten aanzien van het politieke lichaam 

Europa.

	 • �Tot slot heeft Europa burgers nodig die hun stem laten horen en deelnemen aan het openbare 

Europese debat door hun zorgen te uiten en hun verhaal te vertellen. Uit hun relaas zal blijken wat 

het betekent om Europeaan te zijn in de 21e eeuw. 

Als kunstenaars, intellectuelen en wetenschappers is het onze taak om een eigen verhaal te vertellen dat 

– daarvan zijn wij overtuigd – het debat over de toekomst van Europa zal aanmoedigen. Renaissance en 

kosmopolitisme zijn twee culturele idealen waarnaar wij streven en die volgens ons onlosmakelijk deel 

uitmaken van het Europa van vandaag en morgen.
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